
 

Dagboek bosklassen 2019 
woensDag 24 april 

 
Verloop Van De Dag:  
’s Morgens maakten de leerlingen van het 5de leerjaar een geschiedeniswandeling 
doorheen Durbuy met de nodige animo. Een aantal kids zijn geboren toneelspelers! 
In de namiddag konden de waterratten onder hen zich echt uitleven tijdens het 
kajakken. De weergoden waren ons gelukkig nog goedgezind…  
’s avonds konden ze nog genieten van een dolle death ride. 
L6 trok dan weer naar het kasteel van Radhadesh waar de Hare Krishna leven. Ze 
waren allen nogal onder de indruk, maar iedereen besliste toch om terug mee te 
komen naar LPM . In de namiddag zaten zij dan weer hoog en droog op het 
hoogteparcours van het Challengepark. Daar deden ze de nodige adrenaline op, om 
zich ’s avonds dan te amuseren op een groot speelplein, na een deugddoende 
avondwandeling. Na een ontspannend bedverhaal kunnen de batterijtjes weer 
volgeladen worden voor een nieuwe energieke dag! 
 
waarmee VulDen we ons buikje?  
+ ONTBIJT: boterhammen met choco/confituur/smeerkaas, chocolade en warme  
                    chocolademelk 
+ MIDDAG: frietjes met stoofvlees, een fris slaatje en een ijsje als dessert 
+ VIERUURTJE: brikje fruitsap en ‘zebrakoekje’ 
+ AVOND: brood met beleg en soep 
 
Het weer:  

21°c 

 

 

 

 

weetjes Van De Dag:  

+ Milo uit L5 en Saar uit L6 vierden vandaag hun verjaardag.  
   De kinderen zongen deze morgen de longen uit hun lijf voor hen! 
+ E-mails kunnen wij NIET openen en bijgevolg ook niet tonen aan de kinderen. 
   Onze excuses voor het ongemak! 
 


